
 

 

 

 

 

maandag 22 t/m vrijdag 26 mei 2023 

VERSLAG 5-DAAGSE BUSREIS ARDENNEN – HOUFFALIZE -  BELGIË 

 

Maandag 22 mei 2023 is het weer zover, dat wij met 25 vrouwen en 

10 mannen, flink in de minderheid, gaan beginnen aan ons jaarlijks 

uitje.   

Tot ieders grote tevredenheid werden wij begroet en welkom geheten 

door onze vertrouwde chauffeur, reisleider, en dit jaar ook als 

organisator, bij velen bekend als zeer betrouwbare en de meest 

vrolijke chauffeur, Hans Vroegop. Ja wij kennen Hans al een aantal 

jaartjes als onze vaste chauffeur, duidelijk en altijd zeer behulpzaam. 

Nadat wij ingestapt waren deelde Hans ons nog enkele huishoudelijke 

tips mede en reden wij richting Limburg naar het mooie plaatsje 

Thorn waar wij zowaar verrast werden op een heerlijke Limburgse vlaai bij de koffie/thee, wat we 

ons goed lieten smaken.  

Daarna zijn wij doorgereden naar het mooie Maastricht, waar wij onze eerste lunch genuttigd 

hebben. Daarna hadden wij nog enkele uurtjes de tijd om Maastricht te bezichtigen, het Vrijthof 

waar ze de restanten van de kermis aan het weghalen waren, blijft toch altijd interessant om te 

bezichtigen.  

Daarna zijn wij doorgereden naar het voor ons bestemde hotel Vaya Mundo gelegen in het mooie 

plaatsje Houffalize midden in de Ardennen. Op zich prachtig, zeer groot, met zeer grote kamers en 

een goed verzorgde keuken/buffet. Bij aankomst kregen wij echter met een zeer nare ervaring te 

maken, nl. een grote verbouwing versperde ons de directe toegang om van de receptie onze kamers 

te bereiken. Dat had tot gevolg dat wij met onze koffers en rollators alleen ongeveer 100 meter 

buiten langs en bergop via een nooduitgang onze kamers konden bereiken. Hans heeft bij de directie 

meerdere malen zijn beklag ingediend, maar die maakte er zich iedere keer met een smoes vanaf. 

Conclusie: 5 dagen lang trappen klimmen buiten langs, onvoorstelbaar, echt een minpunt!.  

 

Dinsdag 23 mei hebben wij het War-Museum in Bastogne bezocht. Het trekt altijd nog mijn grote 

aandacht, wat de tweede wereld oorlog betreft, temeer om reden dat ik lijfelijk die oorlog mee heb 

moeten maken.  

Dit museum herbergt zoveel waardevolle herinneringen en geeft een duidelijk beeld over het 

verloop van deze bizarre en angstige jaren waar heel veel jonge slachtoffers zijn gevallen. 76000 

Amerikanen, Canadezen, Polen zijn hier gevallen bij de slag om de Ardennen, niet te geloven! 

In het restaurant hebben wij gezamenlijk onze lunch gebruikt. Daarna hebben wij het pittoreske 

plaatsje La-Roche bezocht waar wij ook weer enkele uren onze tijd mochten invullen naar eigen 

behoeften.  

Na een vervelende valpartij, van een van onze deelnemers, zijn wij weer teruggereden naar ons 

hotel waar het warme buffet op ons wachtte. Na het eten konden wij even uitbuiken om ons later 

naar de ontspanningsruimte te begeven waar de avond werd gevuld met moderne muziek. Onder het 

genot van een drankje en een snabbeltje waagden zich waarlijk mensen op de dansvloer, het gaat 

meestal vanzelf wanneer het eerste schaap over de dam is, toch? Zelfs de tweeling zusjes (89) 

waagden zich nog op de dansvloer, ja prachtig. Velen van ons hebben hier echt van genoten van 

deze gezellige muziekavond dat ook verbinding geeft.  

 

Dag 3 Na het ontbijt begonnen wij aan de rit naar het kleinste stadje van België Durbuy genaamd, 

mensen wat een mooi stadje met zijn steegjes en prachtig geplaveide straatjes en niet te vergeten, de 

al oude uitkijktoren, 75 treden hoog, echt een leuke ervaring en gaf tevens een prachtig overzicht 

over Durbuy en waar verschillenden van ons de mooiste plaatjes konden schieten. Een rondrit met 

een toeristentreintje brengt je toch altijd op de meest historische plekken, wat ook bewaarheid werd, 

een waar genot. 

 

 



 

Na de lunch zijn wij doorgereden naar het rustige dorpje Achouffe waar zich een moderne 

bierbrouwerij heeft gevestigd, met de voor de hand liggende naam LaChouffe. Het eerste brouwsel 

in 1982, gaf een opbrengst van 49 liter, maar de brouwerij is in de loop der jaren enorm gegroeid en 

er wordt momenteel naar verschillende werelddelen geëxporteerd. Wij kregen daar een rondleiding 

van een welbespraakte Belg, die zijn verhaaltje op een leuke en gezellige manier over kon brengen. 

Wat is een brouwerij zonder proeverij, wij mochten verschillende biertjes proeven en belandden 

hierna in de winkel waar ieder zich van de lekkernijen kon voorzien.  

Na dit bezoek, zijn we uiteraard in een zeer gezellige stemming vertrokken richting Hotel Vaya 

Mondo, waar weer een goed verzorgd dinerbuffet voor ons klaar stond. Ook op deze avond was er 

weer te genieten van illusionisten entertainment, de man deed zijn uiterste best ons een leuke avond 

te bezorgen. Wij hebben toch weer genoten onder het genot van een hapje en/of drankje en gezellig 

bijkletsen over de afgelopen dag.  

 

De volgende dag, dag 4, stond een bezoek aan Groot-Hertogdom Luxemburg op het programma, 

m.n. de hoofdstad Luxemburg. Bij aankomst werden wij in 2 groepen verdeeld en vergezeld door 2 

Nederlandssprekende vrouwelijke gidsen die ons de mooie en historische gebouwen hebben laten 

zien, zoals de Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal, de gigantische Bankgebouwen, want ook hierdoor is 

Luxemburg bij ons bekend door bv. de belasting ontduikende Nederlander. Binnen deze zo propere 

stad heb ik ook maximaal genoten van de gigantische hoogte verschillen en het prachtige witte 

gebouw waar onze Nederlandse Ambassade gevestigd is, echt prachtig om te zien.  

Na van de lunch genoten te hebben konden wij nog enkele uurtjes onze vrije tijd naar eigen smaak 

invullen.  

Op het eind van de middag zijn wij weer richting ons hotel gereden, waar we ons het buffet weer 

goed lieten smaken. Ook deze avond werd weer muzikaal verzorgd, je mag dan mee beleven dat 

muziek de mens verbroedert en dat uitte zich in velen op de dansvloer en afsluitend in een 

gezamenlijke polonaise, mooier kan het toch niet op de afscheidsavond van de prachtige Ardennen.  

 

De volgende morgen (de laatste dag), nadat de koffers waren ingeladen, stond ons op onze 

terugreis nog een bezoek te wachten, aan de bijzonder mooie Watertuinen van Annevoie gelegen in 

de provincie Namen. Ze werden aangelegd in de 18de eeuw en behoren tot de mooiste van heel 

Europa, met zijn talrijke watervallen, fonteinen, bekkens, vijvers en de vele rijen symmetrische en 

majestueuze bomen, echt prachtig om te zien. Al deze fonteinen werken op de wet der 

communicerende vaten, gevoed al 230 jaren lang door 4 bronnen, een absolute topper.  

Na de rondleiding werden wij verrast met een heerlijke lunch, het was ondertussen al wat later 

geworden, en een bezoek aan de stad Namen kwam hierdoor in het geding, vanwege tijdgebrek en 

de te verwachten filevorming op de rondwegen bij Brussel en Antwerpen.  

Hans stelde voor, met instemming van de hele groep, de stad Namen rechts te laten liggen en zich 

verder te richten op de terugreis van nog dik 100 km.  

Om 18 uur werden we vriendelijk ontvangen, voor ons laatste diner in de uitstalling De Boswachter 

Liesbos wat ons supergoed liet smaken. Na nog enkele mededelingen zijn wij omstreeks 21 uur op 

de Markt aangekomen, waar ieder zijn wegje weer kon gaan.  

 

Opmerking: Mijn complimenten op de allereerste plaats gaan uit naar HANS, chauffeur, reisleider, 

organisator en regelaar, je zult er maar in je eentje mee opgezadeld worden, maar Hans zou Hans 

niet zijn, om dit alles in goede banen te leiden. In een woord een prachtmens.  

Overigens het totaalplaatje, een mooie reis met vele prachtige momenten, en een groep mensen 

waar sympathie, samenwerking en de click duidelijk aanwezig waren. De tegenvaller maar voor lief 

nemend, betreft de bereikbaarheid binnen het hotel, een grote aanfluiting, echt niet leuk. 

 

Groetend, Christ van Boxel. 


